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Q&A met een matroos op reis naar 
Batavia 
 

Hoe is het leven als matroos nou? Ja wel leuk, 
elke dag is anders, vele mensen denken dat het 
alleen maar water water water is, maar er is nog 
veel wat we als matrozen doen en zien. Zo dreigt 
de kapitein elke week weer iemand te kielhalen.  
Is het leven als matroos niet heel gevaarlijk? 
Tegenwoordig niet meer. Als je niet in de eerste 3 
weken doodgaat haal je de hele reis meestal wel 
tenzij je de kapitein verraad.  
Waar haalt u de motivatie vandaan? Ik vind het 
werk als matroos gewoon leuk, ook heb ik zelf de 
VOC-mentaliteit dus dat helpt.   
Hoelang duurt de reis nou heen en terug? 
Vroeger duurde het zo'n 12 maanden om van kaap 
de goede hoop naar Java te gaan. Nu kan dat een 
stuk sneller, maar 6 maanden duurt het om heen 
en terug te gaan.  
 

 

Wist je dat? 
 
 
…Mor eigenlijk nooit 
sokken onder haar 
laarzen heft zitten? 
 
…Kaa een kikker heft 
gezoend?  
 
…Raksha moest gillen 
toen er een kikker op 
haar tent zat? 
 
…Aris de hele dag 
Duckjes leest? 
 
…Baghera altijd 
verkeerd loopt tijdens 
de hike? 
 
…Kaa stiekem het hele 
zakje kaas in zijn wrap 
wilde doen? 
 
 

Schandaal: corruptie in  
Hong Kong? 
 
De Qing-dynastie heeft laten weten dat 
er sprake was van corruptie in de 
havenstad. Een Nederlands individu 
heeft op eigen houtje lopen handelen 
en heft veel geld weten te verdoezelen. 
De economische schade is nog 
onbekend maar wordt in de miljoenen 
geschat. Wel is bekend dat het schip 
dat hier het meeste profijt aan heft 
gehad de SS WILO is.  

boosdoener, onherkenbaar gemaakt 
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VOC het rijkste bedrijf 
allertijden! 

Vandaag is de VOC het rijkste bedrijf 
allertijden geworden, na een recordwinst steeg 
de beursprijs sterk. Maar hoe is het bedrijf 
ontstaan? De razende reporters zochten dat 
voor u uit: 
De VOC is ontstaan in 1602 samen met de 
Amsterdamse beurs. Het idee van het bedrijf, 
in plaats van 1 schip per keer naar Azië sturen, 
verzamelen we heel veel geld en sturen we er 
10. Zo heeft een schip een veel grotere kans om 
veilig thuis te komen en veel winst te maken. 
Zo koopt een schip allerlei specerijen in Azië en 
verkoopt ze voor 14 à 17 keer zo veel hier in 
Europa, dat levert nog eens veel gulden op 
(gulden zijn de euro’s van vroeger). Op haar 
piek was het bedrijf 78 miljoen gulden waard, 
vandaag de dag zou dat ongeveer 
€9.047.684.218.678,3 euro zijn.  

Piraten winnen 
slag op zee! 
Na de handelsoorlog 
op het sportveld zijn 
de gulden geteld en 
duidelijk is maar een 
ding. Het piratenschip 
de vliegende 
Hollander heeft 
samen met de 
koopman zijn piraten 
kunsten laten zien, 
uiteindelijk hadden de 
piraten gewonnen met 
meer dan 200 gulden. 

Wist je dat? 
 
…Sem, Thijmen en 
Jurre het samen heel 
gezellig hebben? 
 
…Kaa altijd liegt? 
 
…Tímea jaloers is op 
Elsa? (reden onbekend -
red) 
 
…Martijn een 
identiteitscrisis heeft? 
Zijn scoutsblouse heeft 
hij getrouw altijd aan! 
 
…Casper een 
vrindinnetje heeft? 
 
…Alef precieze 
controle heeft over zijn 
bilspieren? #gains 
#fitboy 

 

Puzzel van de dag! 

Horizontaal 
2) Geld uit deze tijd 

3) Groot meer 

5) Hulpje van de Kapitein 

6) Vaartuig 
 
Verticaal 
1) Nederlandsebloemen 

3) Geen peper maar … 

4) Kaap de goede ... 

 


