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MYSTERIE IN NIEUMEGHEN: 
Prinses Verdwenen, Haan Zwijgt 

 

  

Wist je dat? 

…⁠Maurits (Marnix) het 
mist om de scoutsleiding te 
voeden? 

…Joey en Suzanne samen 
zijn gaan wipwappen voor 
Kamp? 

…Noa 3 mannen heeft 
helpen uitkleden? 

…Milo en Ildico een goed 
koppel zouden zijn? 

…Kevin een goodmorning 
kus heeft gekregen van een 
wesp? 

…Leon en Ingmar het 
samen erg leuk vinden om 
Happy Meals te maken? 

Voor de ingang van het kasteel staat al jaren een stenen tablet met een mysterieuze tekst. 
Veel dorpelingen kenden de woorden uit hun hoofd: 

"Wanneer de Haan niet kraait, zal de zon niet komen, 
Zal de maan gaan schijnen, zal bloed gaan stromen, 
Zal Nieumeghen geteisterd worden door Duisternis, 
Zal de prinses voor hen worden onthuld als vermist." 

Tot nu toe had niemand deze woorden serieus genomen. Maar toen de haan zweeg en de 
duisternis over het dorp viel, begonnen de inwoners te beseffen dat de voorspelling 
misschien toch waar was. Toen de paniek uitbrak, verzamelden alle dorpelingen zich bij 
de poorten van het kasteel. Ze wilden weten wat er aan de hand was. De koning kwam 
naar buiten met verschrikkelijk nieuws: de prinses was verdwenen! Dit was precies wat 
de oude voorspelling had gezegd. De dorpelingen konden hun oren niet geloven. Was dit 
echt magie? Bestond toverij werkelijk? 

Al jaren had niemand meer iets gehoord van de heks die het dorp vroeger terroriseerde. 
Juist omdat ze zo lang stil was geweest, waren de mensen haar extra gaan vrezen. Nu de 
prinses verdwenen was, vroegen alle dorpelingen zich af: zou de heks terug zijn? 

De vraag die iedereen beziggehouden is: waar is de prinses? En komt ze nog terug? Het 
mysterie van Nieumeghen heeft net begonnen. De dorpelingen hopen dat hun geliefde 
prinses snel en veilig terugkeert. 

Dit verhaal wordt vervolgd... 

 

 
In het handelsstadje Nieumeghen 
langs de rivier de Waal is een 
eeuwenoude voorspelling 
uitgekomen. Voor het eerst in jaren 
kraaide de haan niet bij zonsopgang, 
en precies zoals voorspeld is prinses 
verdwenen! 

 

 

Ontsnappingspoging 
mislukt; waar is onze 
prinses? 

De knapste prinses van het 
hele land blijft gevangen 
door de gemene heks. 
Nadat allemaal dappere 
ridders hun beste poging 
hebben gedaan de prinses 
te bevrijden blijft de prinses 
ontvoerd. Nu is de grote 
vraag, hoe gaat de ridder de 
prinses redden? 

Heb je iets wat je wilt delen met de kampkrant? Deel het vooral met ons! 
Deel het met onze Razende Reporters of deel het (zonder iemand het ziet) via 
de Roddel Box 
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De grote volksverhuizing 

Gisteren was het een heus feestje in St walrick. De leden 
van scouting WILO hadden super veel zin om het eens 
anders te doen. Na een miniscule hoeveelheid hemelwater 
werd er geen stoelendans gedaan, maar een tenten dans! 
De welpen wilde gezellig bij de kookstaf slapen. de scouts 
gingen opzoek naar de Sherwans maar een deel bleef toch 
achter bij de Spelstaf. De leiding ging van hot naar her 
door al de festiviteiten en zijn goed bezweet geëindigd in 
hun eigen tentjes. 

Opinie: Ridder Roeland 

Wat vind jij eigenlijk van deze gebeurtenissen?  
Ja, ik heb eigenlijk altijd wel zin in een avontuurtje. Of 
het nou draken zijn, iemand uit de nood helpen of 
iemands huisdier helpen zoeken. Maar dit is natuurlijk 
wel heftig. We gaan er alles aan doen om de prinses 
terug te krijgen. 

Hoe is het om er met de Nar op uit te gaan? 
Op zich prima, maar het is wel een beetje een rare vent. 
Het begint al bij zijn naam, hij heet Nar Norro. Prima 
naam, maar hij werkt dus ook als nar. Dus hoe noem je 
hem nou? Nar Nar Norro? Daar kan ik niet aan 
wennen. Ik vind hem trouwens ook een beetje stinken. 
Ik bedoel, het is de middeleeuwen, iedereen stinkt. 
Maar de nar steekt er met kop en schouders bovenuit. 

Hoe denk je dat dit eindigt? 
Ik zie mezelf als een optimist. Maar dit wordt pittig. 
Zou pas echt stom zijn als ik word omgeruild ofzo. 


